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Liturgie  

bij de meditatieve avonddienst  
van 12 mei 2024 

 
Thema: ‘Ik Ben!’ 

 
Start tijdstip: 19:00 uur 
Locatie:  Lutherkerk 
Organist: Sjaak Warnaar 
Welkom:  Wim Komrij 
Voorganger:  Ds. Lizanne Lanser 
------------------------------------------------------------ 

Welkom  
 
Stilte 
 
Zingen: Almachtige, verheven Heer  
(Zonnelied, Franciscus van Assisi) 
 
1 Cantorij: 
Almachtige, verheven Heer, halleluja, 
aan U behoort de lof en eer, halleluja. 
Wie kan U loven als Gij zijt, halleluja, 
wij zegenen uw heerlijkheid, halleluja. 
Halleluja, halleluja, halleluja. 
 
2 Allen: 
Geloofd om gans uw creatuur, halleluja! 
Ten eerste om dat blinkend vuur, halleluja, 
die warme schitterende bron, halleluja, 
de heer des hemels, broeder zon, halleluja. 
Halleluja, halleluja, halleluja. 
 
8 Allen: 
Geloofd om moeder aarde, Heer, halleluja, 
ons leven staat in haar beheer, halleluja, 
zij geeft ons vruchten zonder tal, halleluja, 
en bonte bloemen overal, halleluja. 
Halleluja, halleluja, halleluja. 
 
Bemoediging en groet 
 
Cantorij: ‘Moeder die mij het leven schonk’ 
 (tekst zie ommezijde) 
 
Gebed om de Heilige Geest 
 
Korte inleiding op het thema  

 

Zingen: (Taizé) ‘Tui amoris ignem’ 

(melodie en tekst zie ommezijde) 

 

 

 

Bijbellezing: Genesis 1:1 en 26-27 NBV 

In het begin schiep God de hemel en de aarde. 

De aarde was nog woest en doods, duisternis 

lag over de oer-vloed, maar Gods geest 

zweefde over het water. 

God zei: Laten wij mensen maken die ons 

evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten 

heerschappij voeren over de vissen van de zee 

en de vogels van de hemel, over het vee, over 

de hele aarde en over alles wat daarop rond-

kruipt. God schiep de mens als zijn evenbeeld, 

als evenbeeld van God schiep hij hem, manne-

lijk en vrouwelijk schiep hij de mensen.  

Korte overweging 
 
Stilte 
 
Zingen: Gezang 701: ‘Zij zit als een vogel’ 
 

Bijbellezing: Exodus 3:13-14 NBG 

Daarop zei Mozes tot God: Maar wanneer ik 

tot de Israëlieten kom en hun zeg: De God van 

uw vaderen heeft mij tot u gezonden en als zij 

vragen: hoe is zijn naam - wat moet ik hun dan 

antwoorden? Toen zei God tot Mozes: Ik ben, 

die ik ben. En Hij zei: Aldus zul je tot de 

Israëlieten zeggen: Ik ben heeft mij tot u 

gezonden.  

 

Korte overweging 

Stilte 
 
Zingen: Gezang 934: ‘Ik ben’ 
 
Lezing Meister Eckhart (mysticus 13e eeuw) 
 
Wij vieren hier in de tijd dat de eeuwige 
geboorte, namelijk: het gebaard hebben en 
zonder onderbreking in eeuwigheid baren van 
God, dat diezelfde geboorte nu is gebeurd in 
de tijd in menselijke natuur. 
 
Korte overweging 
 
Luisteren: ‘God of Eve and God of Mary’  
 
God of Eve and God of Mary, 
God of love and mother-earth, 
thank you for the ones who with us 
shared their life and gave us birth. 
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As you came to earth in Jesus, 
so you come to us today; 
you are present in the caring 
that prepares us for life's way.  
 … … 
 
God of Eve and God of Mary, 
Christ our brother, human Son, 
Spirit, caring like a Mother, 
take our love and make us one! 
 
Toelichting collecten (Henk Stapper) 
 
Voorbeden, stil gebed, gesproken Onze 
Vader; de Cantorij zingt het Onze Vader 
 
Slotlied: Lied 426: ‘God zal je hoeden’  
 
Zegen, met gezongen amen 
------------------------------------------------------------- 

 
‘Moeder die mij het leven schonk’ 
(Juliana of Norwich, mystica 14e eeuw)  
 

 


